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Gilbert Room 
                      6 maart 1937 - 28 april 2022 



 
  Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar om de vele mooie herinneringen, 

    nemen wij afscheid van                            
 
 

  de heer  Gilbert Room 

  echtgenoot van mevrouw Denise Vandendriessche 
 
 

  Hij werd geboren te Poperinge op 6 maart 1937 
  en is zachtjes van ons heengegaan in de Palliatieve eenheid  
  Ten Oever in Kortrijk op 28 april 2022. 

 
 

  Lid van Vriendenkring oudgedienden van 1WM Lemahieu 

              
       Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Gilbert 
       tijdens de uitvaartplechtigheid op donderdag 5 mei 2022 om 10 uur  
       in de aula van Rouwcentrum Ghillemyn in Moorsele, Caesar Gezellestraat 60. 
      

 
       Na de plechtigheid laten we Gilbert rusten in het urnenveld 
       van de begraafplaats in Moorsele. 

 
 

       Voor een stil moment bij Gilbert bent u welkom in 
       Rouwcentrum Ghillemyn in Moorsele, Caesar Gezellestraat 60. 
       Dit kan op zaterdag van 15 uur tot 16 uur, maandag en dinsdag telkens van 17 uur tot 19 uur. 

 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
      
 
     Hij was de liefhebbende echtgenoot van: 
 
          Denise Vandendriessche 
 
 
     Hij was de trotse pa en pépé ber: 
 
          Patrick en Sylvie Room-Gobert 
 
          Pedro en Christel Verschaeve-Room  
               Niels 
               Jarne 
 
 
     Hij blijft verbonden met de families:  
 
          Room-Kino en Vandendriessche-Vanwynsberghe 
 
  
     De familie dankt heel in het bijzonder zijn huisarts, de thuisverpleegkundigen van Optizorg, 
     alsook het personeel van de Palliatieve eenheid Ten Oever Kortrijk  
     voor hun inzet, bekommernis en liefdevolle zorg.  
 

 
 
     Rouwadres: de familie van Gilbert Room, p/a Caesar Gezellestraat 60, 8560 Moorsele 
     Online kan u uw medeleven betuigen via www.ghillemyn-uitvaartzorg.be 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rust nu maar uit, 
je hebt je strijd gestreden, 

je hebt het meer dan moedig gedaan. 
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden? 
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?


